
De energiekloof 
 
 
“Het is een leugen!!! 
Fake news!” 
 
hij staat 
op een barricade  
van hout en ontkenning 
van idealen en verhalen 
een barricade van  
uitgemolken koeien 
boeren met verdriet en pijn  
hij staat 
 
Zij zit  
thuis 
op de bank 
staart naar het journaal 
waar iemand  
onverstoorbaar 
onverstaanbaar 
iets roept 
zij wroet in haar gedachten 
van vraagtekens en onvrede 
niet wetend of god misschien 
boos maar op wie 
op de ander? wat doet die? 
 
De ander wrikt een stoeptegel 
uit de grond van groene hoop 
en bouwt een zonnepaneel 
om de zon te vangen  
 
Nog een ander maakt 
een boot van afval  
en voert op zee  
een strijd van geduld en plastic 
alle beestjes helpen 
 
En ik? stel vragen  
is de aarde later nog rond? 
of gaat mijn zoon van de aarde tuimelen? 
hoeveel bomen zijn we onderweg verloren? 
zal de stikstof stof doen opwaaien? 
weet mijn zoon? 
hoopt hij? 
Ja, wat eigenlijk? 
 
 
 
 

 
 
 
Hij  
zij 
ik   
de ander.  
 
Wat zou er gebeuren 
als de pro’s en contra’s 
als de nee-zeggers en de ja-roepers 
de vragers, de ontkenners 
vega, vegan, vleeseter 
 
Als de ander 
-ik ben ook de ander voor de ander - 
als de ander met de ander 
samen in één zaal zou zitten? 
 
Wat zou er gebeuren als we echt naar elkaar 
zouden luisteren?  
 
Samen sparren 
inspireren 
debatteren  
 
Driehoog, tweelaag 
de wetenschappers  
de experts 
 
Samen de politiek adviseren 
draagvlak creëren 
wat zou er gebeuren in het burgerberaad 
 
Hij  
zij 
ik   
de ander.  
 
Wij.  
 
Wij kunnen samen de kloof dichten 
 
Dicht je mee? 
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